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Breaking news  

 
Op vrijdag 25 april heeŌ Tineke Jesterhoudt een lintje 
gekregen voor haar jarenlange inzet voor onze vereniging. 
Als bestuur zijn wij natuurlijk apetrots op Tineke en willen 
haar bedanken voor al die jaren trouwe inzet als 
vrijwilliger.  
 
Tineke bedankt! 
  

 
 



95 jaar AMVJ Amsterdam 
 
Ik kan me nog herinneren dat ik als puber van 15 jaar en langer dan twee meter op de woensdagmiddag 
de Ookmeerhal binnen kwam lopen om naar een training te kijken van Jongens Aspiranten 1 desƟjds. De 
trainer kwam naar me toe lopen en vroeg wat ik kwam doen. Ik zei dat ik wilde basketballen en hij verwees 
me naar de donderdagavond, naar de training van Jongens Aspiranten 3 en 4. De dag erop ging ik dus naar 
deze training toe en ben nooit meer weggegaan. Ondanks dat ik spelend voor de Jongens Junioren 
gevraagd werd om naar een andere vereniging te gaan. Ik zou kleding krijgen, schoenen en een sporƩas. 
Ik ben daar niet op ingegaan omdat ik voor AMVJ wilde spelen.   
 
Op het moment dat ik dit stukje schrijf heb ik het jubileumnummer voor me liggen van het 75 jarig bestaan. 
Alweer 20 jaar geleden. In de tussenliggende jaren hebben we eigenlijk nooit echt aandacht besteedt aan 
een jubileum. Waarom nu dus wel? Geen idee, nu als voorziƩer, kan ik natuurlijk dit naar voren brengen 
en iniƟëren. Gelukkig heb ik een paar bestuursleden die mij hierin ondersteunen en mee willen werken 
maar zoals het vroeger was met een heel toernooi erbij (het befaamde Lew Lake toernooi), nee, dat is iets 
teveel van het goede, zeker niet alleen voor twee Heren teams. We gaan het doen met een ontvangst in 
de kanƟne van Sportcentrum Ookmeer zoals het tegenwoordig heet en de mogelijkheid tot het spelen van 
basketbal en een paar andere acƟviteiten waarvan het bestuur dacht dat deze wel leuk zouden zijn. Want 
dat is wel de realiteit van het ogenblik. De Corona pandemie heeŌ een hele grote wissel getrokken op het 
basketballen bij AMVJ. Spelers en speelsters zijn gestopt of naar andere verenigingen gegaan. We zijn blij 
dat we Danny nog steeds als trainer heb voor de jongste jeugd maar de aanloop is er niet echt. Terwijl 
Danny toch echt een hele goede trainer is.  
 
Toch zit het basketballen in de liŌ, de 3 tegen 3 toernooien vliegen je om de oren en is de belangstelling 
daarvoor groot. Als AMVJ zijnde kunnen we overleven doordat wij onderdeel zijn van een Omni 
sportvereniging en jaarlijks een bijdrage ontvangen van Groot AMVJ, anders hadden wij de contribuƟe 
moeten verhogen naar pakweg 500 euro per jaar en niet meer kunnen trainen en spelen in de Ookmeerhal. 
Wordt AMVJ ooit weer eens een bloeiende vereniging met jeugdteams die strijden om het Nederlands 
kampioenschap en jeugdleden afleveren voor de naƟonale teams? Ik weet het niet.  
 
Vrijwilligers zijn er op 1 hand te tellen en hoe lang gaan zij nog door. Ik ben inmiddels met pensioen maar 
naast het basketballen heb ik nog meerdere hobby’s waar ik ook mijn Ɵjd aan wil besteden. Bovendien, 
erelid ben ik al dus daarvoor hoef ik het niet te doen. Waarvoor wel eigenlijk? Gewoon omdat het leuk is 
om te doen. Krijg je ervoor betaald? Niet echt, de bestuursleden krijgen een vergoeding maar deze 
vergoeding staat niet in verhouding tot de hoeveelheid vrije Ɵjd die zij erin steken. Maar toch doen ze dit. 
Hoe lang nog? Ja, dat is een goede vraag. Op een gegeven moment moet je ermee stoppen, alleen geen 
idee wanneer dit moment is. Ik ga nog wel een paar jaar door. Het jubileumnummer voor het honderd jarig 
bestaan van AMVJ wil ik nog wel meemaken of aan meewerken maar daarna moet het stokje toch echt 
overgenomen worden. Aan wie, ja, ook geen idee. Of ik dan nog speel, waarschijnlijk niet, maar mijn knieën 
houden het al langer vol dan ik ooit gedacht heb maar op een gegeven moment is het toch echt afgelopen. 
En dan moet het regelen van scheidsrechters en juryleden bij de wedstrijden maar overgenomen worden 
door andere mensen. Plus de uitbetaling van de scheidsrechters en juryleden, nu nog steeds door Tineke. 
 
Bestaat AMVJ basketbal dan nog wel, haalt AMVJ basketbal de 100 jaar als vereniging of zijn we dan 
opgegaan en werken we samen met een school? Bijvoorbeeld de HvA, zit tegenover de Ookmeerhal en 
leiden mensen op. Misschien gaan we wel in die richƟng en houdt het verenigingsleven op te bestaan. Wie 
het weet mag het zeggen en tegelijkerƟjd het stokje van mij overnemen. Niet alleen van mij maar ook van 
KiƩy, Eline en Tineke. Wordt het een semiprofessionele organisaƟe met mensen die het vanuit hun 
opleiding moeten doen zodat de conƟnuïteit is gewaarborgd. Ik ga graag de discussie aan. Maar voor nu 
zeg ik geniet van deze dag, zondag 11 mei, en proost op het 95 jarig bestaan van Basketbalvereniging AMVJ 
Amsterdam.  
 
      Ferry Boer 
      Voorzitter 
      Erelid 



Hoe het allemaal begon… 
 
Op 18 november 1918 werd in het hartje van Amsterdam, in het gebouw Industria op de Dam, de AMVJ 
opgericht. De start daartoe werd gegeven door W. van Vliet, toenderƟjd voorziƩer van de Christelijke 
Jongemannen Vereniging Excelsior. Er bleef een samenwerking bestaan tussen het 67-jarige Excelsior en 
de pas geboren AMVJ. Tot een fusie kwam het echter niet, omdat AMVJ een ‘open’ vereniging was. AMVJ 
sloot zich aan bij de wereldbond ‘YMCA’.  
 
Spreken over AMVJ betekent terugblikken op ruim 100 jaar baanbrekend jeugdwerk, dat in het begin 
revoluƟonair was. Vooral toen het ‘Centraal Gebouw’ aan het Leidsebosje in 1928 werd geopend, kon het 
werk zich ten volle ontplooien en nieuw karakter worden gegeven aan oude vormen. 
 
Er was recreaƟef en cultureel werk , maar ook in de vorm van toneel, cabaret, musicals, sociëteitswerk en 
manifestaƟes op het gebied van dans en muziek, conferenƟes over vele uiteenliggende vraagstukken. 
 
Kenmerk van AMVJ is alƟjd geweest het zoeken naar nieuwe vormen in het jeugdwerk, daarbij gesteund 
door een commercieel hotelbedrijf. Dat was op zichzelf een revoluƟonaire construcƟe. Men kon daardoor 
ook een ‘woonhuis’ exploiteren waarin gedurende meer dan twinƟg jaar vele duizenden jongeren vanuit 
het hele land en daarbuiten goedkoop konden wonen.  
 
Door de crisisjaren en de enorme werkloosheid die daardoor ontstaat, heerst er in Amsterdam een 
ontzeƩende armoede. AMVJ sƟcht een crisisfonds voor werklozenwerk. Diverse geldinzamelingsacƟes en 
sportmanifestaƟes worden gehouden om maar zoveel mogelijk geld bijeen te brengen ter leniging van de 
ergste noden.  
 
Ook de dialoog met andere, niet christelijke groeperingen wordt niet gemeden, vooral met de A.J.C. 
(socialisƟsche jeugdbeweging) worden heel wat discussies gevoerd, men respecteert elkaar, ziet dat zij in 
de prakƟsche uitvoering ontzeƩend veel met elkaar gemeen hebben, maar dat vooral de bron van inspiraƟe 
een sta in de weg is om tot een diepere samenwerking te komen. 
 
 
 
De basketbalclub AMVJ-Amsterdam 
 
AMVJ kent ook een afdeling ‘Lichamelijk Ontwikkeling’, waarin onder meer de sporten zwemmen, 
waterpolo, hockey, voetbal, gymnasƟek, boksen en schermen beoefend worden. De heer Rooswinkel, 
toenmalig sportleider van AMVJ, reisde in 1928 naar de Londense YMCA en maakte daar kennis met 
basketbal. Vol enthousiasme kwam hij terug, hij had nu een spel gezien dat alles overtrof.  
 
Eén van de spelers van de Londense ‘Centymca Harriers’ verklaarde zich bereid om in Amsterdam het spel 
te komen trainen. Zijn naam was Lew Lake, een onvergetelijke sportman, piloot Ɵjdens de Eerste 
Wereldoorlog (1914-1918).  
 
In januari 1930 gaf hij zijn trainingen in de gymnasƟekzaal van het Centraal Gebouw aan het Leidsebosje, 
voornamelijk voor een groot aantal korĩallende AMVJ-ers. Het enthousiasme was dermate groot dat nog 
in dezelfde maand (vermoedelijk tussen 15 en 20 januari) de oprichƟng van de basketbal-vereniging AMVJ-
Amsterdam een feit was. AMVJ was dus de eerste basketbal vereniging in Nederland en automaƟsch dus 
thans ook de oudste. 
 
Vergeleken met onze huidige sporthallen met verrijdbare baskets, voorzien van stevige plexiglas borden, 
zag de gymnasƟekzaal in het Centraal Gebouw er wat vreemd en sober uit. Van origine een christelijke 
vereniging, gebruikte men de gymnasƟekzaal tevens voor het houden van kerkdiensten en zo kon het 
gebeuren dat bij een middag- of avondwedstrijd de preekstoel nog in de zaal stond en enthousiaste 
supporters zich daarop greƟg installeerden. 
 



De baskets in de zaal waren een giŌ van de Canadese YMCA, deze zagen er toen wel wat anders uit dan nu. 
Een ruim halve maan bord, voorzien van een ring plus vrij lang netje. Men sprak dan ook niet over een 
basket maar over een korf. En dan het strafworpgebied, de plek waar alƟjd zo snel voor 3 seconden gefloten 
wordt. Deze had in het begin een dusdanige vorm dat hij al spoedig de bijnaam ‘pollepel’ kreeg.  
 

 
 
(Foto overgenomen vanuit het jubileumnummer 70 jaar AMVJ). 
 
Vooral bij internaƟonale contacten (o.a. de Russen met hun reuzen van ruim boven de 2 meter), merkte 
men dat de centers er lusƟg op los konden scoren en dat aanpassing hierdoor noodzakelijk werd (zie 
tekening 1e aanpassing). Toch voldeed deze aanpassing nog steeds niet en volgde in een later stadium 
alsnog een tweede aanpassing (zie tekening 2de aanpassing).  
 



 
 
Dankzij echter de reis van de heer Rooswinkel naar Londen heeŌ het basketbal in Nederland zijn plaats te 
midden van andere sporten gevonden en vieren wij dus in mei 2025 het 95-jarig bestaan van de 
basketbalclub AMVJ-Amsterdam.  
 
Dit stuk is integraal overgenomen uit het jubileumnummer a.m.v.j 70 jaar en is geschreven door J. 
Hoffschlag (vader van KiƩy).  
 
 
Bronvermelding: 

1.  Sportlieden schrijven over hun sport, onder redacƟe van D.H. Schmüll, 1946. 
2. De AMVJ aan het Leidsebosje. ArƟkel van D.H. Schmüll in het maandbald voor heemkennis ‘Ons Amsterdam’ 1974. 
3. Beschikbaar gesteld materiaal en een informaƟef gesprek met het echtpaar Els en Jaap van der Veen. 1999. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoe lang blijŌ een vereniging nog bestaan? Hoe lang blijŌ AMVJ basketbal nog 
bestaan als vereniging?  
 
Het huidige bestuur van AMVJ Basketball zit er al een aantal jaren en met twee compeƟƟe spelende Heren 
teams kunnen we de wedstrijden nog wel organiseren, dus het leveren van scheidsrechters en juryleden is 
te doen. Maar je wilt eigenlijk een bloeiende vereniging met in alle leeŌijdscategoriën twee spelende 
teams. Is dit realisƟsch? We hebben een mooi sportcentrum waar we kunnen trainen en spelen maar zoals 
het vroeger was, tja, ik weet het niet, ik denk niet dat die Ɵjden ooit terugkomen. Want er zijn geen 
vrijwilligers meer die voor een appel en ei hun vrije Ɵjd willen besteden aan het besturen en runnen van 
een vereniging. Die Ɵjd is geweest. De generaƟe na ons is in een vroeg stadium afgehaakt. Tuurlijk zijn er 
nog alƟjd vrijwilligers die hand en spandiensten verrichten, zoals het fluiten van wedstrijden als 
scheidsrechter, maar het is niet spontaan. Zij komen omdat ze gevraagd worden en ik ben blij toe dat ze 
bereid zijn omdat om de twee weken te doen want anders hadden we een veel groter probleem gehad. 
Maar het is maar een enkeling. Wij zijn natuurlijk niet de enige vereniging die hier mee te maken heeŌ. Ik 
denk dat op alle sport gebieden hier een probleem is. Maar hoe gaan we dit oplossen? Moeten we de 
opleidingen op scholen aanpassen en een opleiding toevoegen van vrijwilligerswerk zodat je al vroeg op 
school leert dat vrijwilligerswerk erbij hoort. Moet je gaan samenwerken met scholen die vanuit hun 
opleiding trainers, bestuurders en commissieleden leveren. Wordt het een afstudeeropdracht of iets 
anders. Wie het weet mag het zeggen. Want zonder vrijwilligers is er geen vereniging. Vandaar dat ik dit 
naar voren breng in dit jubileumnummer. Vroeger keek ieder lid reikhalzend uit naar ons clubblad 
Dribbelflitsen. Dribbelflitsen was echt een begrip en alleen een paar oudgedienden binnen de club weten 
waarover ik praat. Maar ja, heden ten dage met Sportlink, whatsapp, mail, facebook heb je geen clubblad 
meer nodig omdat iedereen zijn informaƟe wel via het web kan vinden. Eigenlijk wel jammer maar ook een 
ontwikkeling die past in het huidige Ɵjdsbeeld. Alles digitaal en niets meer op papier. Misschien dat er ooit 
een redacƟe lid opstaat die zegt: Dribbelflitsen ga ik digitaal maken en versturen. De vrijwilliger die dit wil 
oppakken mag zich bij mij melden. Maar hoe zit het met de privacy? Kan dit zomaar. Moet je niet eerste 
toestemming vragen aan iedereen om iets te publiceren. Kortom, een hoop vragen en opmerkingen van 
mijn kant. Het is en blijŌ een terugkerend item al decennia lang want 20 jaar geleden was er ook al de 
vraag en stukje over vrijwilligers in het jubileumnummer over het 75 jarig bestaan. Wordt dit over 20 jaar 
ook weer geschreven of is er dan wat veranderd? Geen idee. De toekomst zal het leren. Maar is er wel 
toekomst voor de vereniging? Dat blijŌ de openstaande vraag van mijn kant. De groeten, 
 
      Ferry Boer 
      VoorziƩer 
      Erelid 
 
PS: Het citaat hieronder komt van het voorwoord van Ernie Penseel uit de jubileumuitgave ter ere 
van het 85-jarige bestaan van AMVJ Basketball en dit wil ik u niet onthouden: 
 
Ieder Jubileumblad werd afgesloten met een min of meer koffiedik kijkende vooruitblik. Ik waag 
me daar niet aan. Of toch. Ik voorspel dat dit het laatste echte Jubileumblad (op papier dus) was. 
Onze opvolgers zullen jullie digitaal toespreken.  
 
Deze vooruitblik klopt gedeeltelijk. Gezien het feit dat wij niet alle mailadressen hebben van oud-
leden heeŌ het bestuur besloten om alle spelende leden en trainende leden deze jubileumuitgave 
inderdaad digitaal toe te sturen (scheelt in de kosten zullen we maar zeggen) maar op papier is 
deze uitgave ook beschikbaar voor degene waarvan wij geen mailadres hebben en deze wordt dan 
ook uitgedeeld Ɵjdens de recepƟe. Het staat iedereen natuurlijk vrij om deze jubileumuitgave uit 
te printen mocht men het op papier willen hebben. 
 
      
 



Wist u dat… 
 

- Boete voor het “niet opkomen scheidsrechter” in ’87-’88 fl. 35,--, nu € 20,00 
is. (Niet overal is de gulden een euro geworden)… 

- Henk Molster (vroeger bondsscheidsrechter voor AMVJ en vader van Frank en 
Eline) in een heel ver verleden ook al lid is geweest van AMVJ… 

- Als je oude Dribbelflitsen doorneemt, je in krantje7, jaargang 52 een (niet 
betaalde???) acceptgirokaart vindt van Ferry Boer… 

- In 1971 een reserveshirt fl. 7,00 kosƩe… 
- Stephan, licenƟenummer 177, spelersnummer 11 ook speelt onder nummer 

71, 17 en als het moet 91… 
- Er een jaar was dat de bereikte leeŌijd bij de verjaardagen in Dribbelflitsen 

stond… 
- Er een jaar is geweest dat Heren 3 extra contribuƟe moest betalen (i.v.m. extra 

zaalhuur), omdat ze in drie wedstrijden vier keer een verlenging speelden… 
- In september 1993 de AMVJ-federaƟe 75 jaar was geworden en dat dit is 

gevierd met een AMVJ-Zomerfeest op het Loopveld. 
- De AMVJ Jeugddag in 1993 gehouden werd in het Twiske. 
- Waarom iedereen met basketbal een pet (cap) draagt: als je dribbelt met je 

hoofd gebogen naar de bal, verbrandt je nek niet door de zon (Paula v.d. 
Horst). 

- Toen AMVJ opgericht werd, was het halverwege een basketbal seizoen. De 
contribuƟe bedroeg toen fl. 5,00 voor een half seizoen, indien bezwaarlijk te 
voldoen in 2 termijnen (anno 1930). 

- In de jaren tachƟg heeŌ AMVJ-Basketball drie jaar achter elkaar een hele 
cabaretavond verzorgd, onder leiding van Hans Gootjes. Hans is ook een 
aantal jaar voorziƩer geweest van de NBB. Met medewerking van nog steeds 
trainend lid Marjan Glaudé en Martha Hoffschlag, de zus van KiƩy. 

- Rob Fokker in 2005 het langste lid was, sinds 1 oktober 1965. 
- Tineke Jesterhoudt het oudste lid is nu: 80 jaar. 
- De redacƟecommissie van Dribbelflitsen 31ste jaargang uit zes leden bestond 

en met het stencilapparaat (uitleg voor de jeugd: voorloper van 
kopieermachine) gebruikte om Dribbelflitsen te maken. 

- Achterstanden in de contribuƟe voor de invoering van de Wet op Privacy met 
naam en toenaam in Dribbelflitsen werd gepubliceerd. 

- In de zevenƟger jaren ieder lid van de vereniging pas mocht spelen nadat hij 
of zij was gekeurd door het Bureau Medische Sportkeuring en spelers van 
Heren 1 jaarlijks gekeurd moesten worden. 

- In 1976 het bezoeken van de Jaarlijkse Algemene Vergadering verplicht was 
en werd beboet bij het niet verschijnen met fl. 2,50.  

- Dat er in het verleden sprake was van een voorlopig en definiƟef 
lidmaatschap. 

- Wij sinds het najaar 2007 basketballen in het MulƟfuncƟonele Sportcentrum 
Ookmeer.  



- In 1973 het zwembad van het “Centrale Gebouw” aan het Leidsebosje werd 
gesloten en in 1977 werd het complex, uitgezonderd het Centraal Hotel, 
gesloten. Het gehele complex inclusief het hotel werd in 1979 verkocht en 
kwam in 1981 in eigendom van de Golden Tulip OrganisaƟe.  

- Er in het verleden op het AMVJ buitensportcentrum Het Loopveld Omni-
sportdagen werden georganiseerd waarbij vertegenwoordigers van alle 
verenigingen van AMVJ aanwezig waren. 

- Wist u dat AMVJ Heren 3 in 1998 ooit een wedstrijd gespeeld heeŌ op het 
centercourt van de Apollohal. Videobeelden daarvan staan op YouTube.  

- Er nog steeds Pieten rondlopen in de sporthal vlak voor de Sinterklaasviering, 
een tradiƟe die wij nog steeds in ere houden. 

- Er in het verleden een aantal jaar Sinterklaas gevierd werd voor de jeugd, 
georganiseerd door de Neven AcƟviteiten Commissie.  

- AMVJ ooit eens zijn voorziƩer kwijt was na een nachtelijke wandeling door het 
bos. Hij bleek in slaap gevallen te zijn en lag in een kuil te piƩen. 

- Er in het bestuur 3 ere-leden ziƩen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Happy Birthday Everyone! 

Just a small reminder from an  ‘oldÕ member to join me in 
writing for the website. Did you all know that you can join 
us online? It takes some time, though. So, if you, or your 
team could  help me out in reaching out for new members, 
and make this club (re)grow…, and are not afraid to show 
your face on the website, be it in writing or face-to-face, 
please contact me. Trust me, you will not regret it. 

Thanks, Edwin 

Hoe houden we de boel bij elkaar, denk ik wel eens. Sinds Corona is er een hele hoop 
veranderd (haha, “hoop”). Onze complete jeugdafdeling is verdwenen, de helft van de club 
spreekt geen Nederlands meer, of althans niet veel, en we zijn daarom deels 
noodgedwongen op Engels overgestapt. Jeromba de Griek is er niks bij. Ereleden en familie 
zijn heengegaan. En we zijn allemaal een paar jaartjes ouder geworden. Sommige leden 
spelen niet meer of kunnen niet meer spelen. Ik kan er een heleboel bij halen, maar dit dekt 
al aardig de lading denk ik. 

 

Hoe komt dit? Als u een vorig artikel leest dat ik al ruim 10 jaar geleden heb geschreven, 
dan staan daar een aantal mogelijke verklaringen in, Corona uitgezonderd. Naar mijn idee is 
er niet veel veranderd, maar de wereld om ons heen is veranderd. Ik ben zelf ten prooi 
gevallen aan datgene waar ik toen voor waarschuwde. Maar hoe keer je het tij als het al is 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

toe komen stromen? Gewoon lid blijven, en af en toe een wedstrijd meepikken of op komen 
dagen op training? Of zijn er andere manieren waarop het spelletje interessant blijft? Of 
betere manieren? Ik zat zelf te denken aan meer activiteit voor en na de training of 
wedstrijd. Helaas is de kantine niet meer open te houden, dus die weg is inmiddels gesloten. 

 

Hoe gaat het op andere clubs? Is het daar een bruisend verenigingsleven en moeten we hun 
gedrag gaan kopiëren om onze club gezond te houden? Of moeten we onze club opnieuw 
smoel geven? Ik denk dat ik toch voor het laatste zou kiezen. Vandaar ook mijn oproep aan 
de andere leden om zich meer te storten op, of in te zetten in het bestuur van AMVJ. 
Denken jullie niet dat we eens kennis moeten maken? Dus: schrijf eens een artikel voor de 
website, of geef aan wat er kan verbeteren! Geef eens een training, en kijk hoe het bevalt! 
Ken je iemand die zich voor de club in wil zetten? Geen haar of zijn naam door! Weten jullie 
wie op zoek is naar een sport? Praat een keer met diegene. 

 

Vooralsnog gaat alles nog goed, maar dit is een hellend vlak. We vieren niet voor niets nu al 
een grote verjaardag, want misschien halen we de 100 jaar niet eens. Wie maakt me los? 

 

 

 

Edwin Hermans (Heren 2) 



Diverse foto’s uit het verleden en heden: 
 
Onze mini’s seizoen 2013-2014 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
AMVJ gemengd <12 – seizoen 2013-2024 
 

 
 
Ons veld buiten de Ookmeerhal 
 

 
 
 
 
 



 
 
Sportmarkt Osdorp september 2024 
 

 
 
 
AMVJ MSE1 – Kampioen seizoen 2023-2024 
 

 
 



 
 
AMVJ MSE2 – seizoen 2024-2025 
 

 
 
 
AMVJ organiseert Nieuw-West U12 scholen toernooi 
 

 



 
 
Youth Friendship games in 2005 
 

 
 
AlƟjd een mulƟ cultureel team bij AMVJ 
 

 
 
 



Trainende dames 
 

 
 
Wij zijn de vrouwen 
Waar je op kunt bouwen 
Elke maandagavond 
Zijn wij de boŅont 
Onder leiding van KiƩy 
Hebben wij veel acƟe 
Pivot hier, lay-up daar 
We hebben het aardig voor elkaar 
We hebben: 
Mieke en Marieke 
Dat zijn de M&M’s 
Linda en Karin 
Staan voor elkaar in 
Barbara en Barbara 
Ilse en Mara 
Diana en Liane 
Dit zijn onze spontane 
We trainen hard 
Zijn ook wel apart 
Maar we hebben ook lol 
En niets is ons te dol 
 
 
 
 
 
 



AlƟjd gezellig aan het einde van het seizoen. 
 

 
 
Zonder woorden 
 

 
 

 
 
 



 

 
 



10 leuke weetjes over de trainingsgroep van veld 1: 
 
Wist je dat de groep: 
 

 de gezelligste groep van AMVJ is 
 

 het een gemengde groep is 
 

 de meeste lidmaatschapsjaren heeft 
 

 ze laten zien dat je best gemengd kan basketballen 
 

 een deel van het bestuur hierin basketbalt 
 

 de gemiddelde leeftijd boven de 60 is 
 

 deze oudjes het nog best goed doen 
 

 de oudste leden van AMVJ zich in deze groep bevinden 
 

 er altijd mensen mogen meedoen ook van andere teams 
 

 er best nog wat mensen bij kunnen jong en oud maakt niks uit. 
 
 
Groetjes, 
 
Ellen Witte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Galerij der ereleden van de Basketball vereniging AMVJ 
Amsterdam 
 
De heer D. Schmüll    De heer L. Bruijnestein 
Mevrouw H. Oderwald   De heer A. Kloek 
Mevrouw E. v.d. Veen-Hermans  De heer E. Oderwald 
De heer R. Verheuvel    De heer J. Hoffschlag 
Mevrouw A. Fokker    De heer T. v.d. Veen 
Mevouw G. Penseel    De heer M. Alleda 
De heer E. Penseel    De heer F. Boer 
De heer D. Dorreboom    De heer B. Hennis 
Mevrouw K. v.d. Tol-Hoffschlag  Mevrouw T. Jesterhoudt 
 
 
 
 

    Voorzitters sinds 1967* 
 
     Nol van de Haar 
     Rob Verheuvel 
     Rosalie v.d. Laan 
     Michiel Alleda 
     Kees Rodenburg 
     Richard Petiet 
     Brigitte Teeken 
     Ernie Penseel 
     René Vlaanderen 
     Paul Mache 
     Ferry Boer 
 
*) Van voor 1967 zijn geen gegevens bekend 
 
 


